Christus in de beide brieven aan Timotheiis

Deze brieven zijn niet aan een gemeente geschreven, maar aan een persoon. Dit betekent
dat de inhoud nuttig is voor het persoonlijke geloofsleven. Timothelis was niet alleen een
‘discipel’ maar ook een afgevaardigde van de apostel Paulus om in gemeenten de orde te
bewaren. Die functie hebben wij niet, daarin was hij uniek. We lezen eerst over hem in het
boek Handelingen.

Hij nu kwam en in Derbe en ook in Lystra. En zie, daar was een discipel, genaamd Timothedis,
zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, die een goed getuigenis
had van de broeders in Lystra en Iconium. Hand.16:1-2

Timothels was een bijzondere broeder. Hij kende de Schriften en had een bijzondere
gezindheid, 2Tim.3:15; Fil.2:20. Christus was in hem zichtbaar, en hij wordt daarom een
‘mens Gods’ genoemd, 1Tim.6:11. Qua karakter was deze jonge man verlegen, schuchter,
1Tim.4:12; 2Tim.1:7.

De eerste brief

Beschrijft de gemeente als het huis van God, hoe dit zou moeten functioneren.

Maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God,
dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. 1Tim.3:15

Timothels moest in Efeze deze orde onderwijzen. Het huis van God=Christus zichtbaar in het
collectief van gelovigen. God woont in de gemeente, de tempel van God, Ef.2:22; 1Kor.3:16.
De orde van God bewaren zal Hem als Heiland in de wereld vertegenwoordigen. Sommigen
waren al in die tijd afgevallen van het geloof, 1Tim.1:19; 4:1; 6:21. Paulus geeft een aantal
richtlijnen mee aan Timothels.

Leraars van de wet moeten worden bevolen hun mond te houden, 1Tim.1:3-11. Hart,
geweten en geloof worden hierdoor namelijk aangetast, 1Tim.1:5. Het evangelie van de
heerlijkheid van God, door Paulus gebracht, is het juiste onderwijs, de gezonde leer,
1Tim.1:11-17. Dit is ‘de goede strijd van het geloof’, 1Tim.1:18. Er zijn namelijk ‘lasteraars’ in
het huis van God, 1Tim.1:19-20; Judas vers 4: Binnengeslopen bedriegers, zie ook
2Kor.10:13; Gal.2:4. De orde in Gods huis is allereerst gebed:

Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan
worden voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil
leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze
Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen.
1Tim.2:1-4

Alleen mannen bidden op elke plaats, 1Tim.2:8. De vrouw mag niet leren maar moet zich stil
laten leren, 1Tim.2:11-15. Haar plaats is het gezin in de opvoeding van kinderen. Dan gaat
het over leiding in de gemeente, oudsten en diakenen, ambten voor de plaatselijke
gemeente, 1Tim.3:1-13. Als deze voorwaarden er zijn, moeten wij hen erkennen, 1Thes.5:12.
Voorwaarde voor oudsten en diakenen zijn voor ons gedragsregels. Dan is godsvrucht en de



goede leer voorhouden belangrijk in Gods huis, 1Tim.4:6-12, het aanhouden van het
voorlezen, vermanen en leren in de samenkomsten, 1Tim.4:13. Dan volgt omgang met oude
mannen, weduwen, oudsten, 1Tim.5:1-22, de persoonlijke zorg voor Timotheds, 1Tim.5:23,
zonde en jezelf rein bewaren, 1Tim.5:22,24-25, slaven en godsvrucht, 1Tim.6:1-4, geldzucht
en kennis, 1Tim.6:5, 17-18, 20-21, ‘maar jij’, de mens Gods, 1Tim.6:11-16.

‘Bewaar het jou toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt van het ongoddelijke gezwets en
de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis’, 1Tim.6:20

De tweede brief

In de tijd van Paulus, die gevangen zat en zijn dood zag naderen, was er al sprake van ernstig
verval van Gods huis.

Dit weet je, dat allen die in Asia zijn zich van mij hebben afgewend, onder wie Fygelus en
Hermogenes zijn. 2Tim.1:15

Het verval zal steeds erger worden, het getuigenis geheel ‘doorzuurd’, Mat.13:33

Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets; want zij zullen voortgaan tot toenemende
goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. 2Tim.2:16-17a

De laatste dagen van het christelijke tijdperk zullen daarom zwaar zijn
Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn; 2Tim3:1

Het gedrag van de mensen die zich naar Christus noemen zal verwerpelijk zijn, 2Tim3:2-5,
‘Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht’, 2Tim.3:5. ‘Vrouwspersonen’ worden ingepalmd,
2Tim.3:6. Verzet tegen de waarheid en imitatie van het leven uit God, 2Tim.3:8

Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden
en misleid worden. 2Tim.3:13

Hierdoor zijn in het huis van God ‘vaten tot oneer’, 2Tim.2:20. Tot aan ‘die dag’, zal dit
proces doorgaan, Mat.13:30; 2Tim.1:12; 4:8. In 1 Tim. ‘sommigen’ die afvallen maar de
meerderheid blijft. In 2Tim. de meerderheid die afvalt terwijl sommigen blijven. Paulus
instrueert Timothels, de mens Gods, om in dit proces van verval stand te houden en zo
Christus te vertegenwoordigen. Hij reikt hem hiervoor een aantal hulpmiddelen aan, terwijl
hij hem voorbereidt op verdrukking.

‘Lijd verdrukking’ (2Tim.1:8; 4:5), ‘Lijdt mee verdrukking’ (2Tim.2:3). En ook allen die
godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden, 2Tim.3:12.

De leer en het leven van Paulus is het eerste hulpmiddel.

Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die
in Christus Jezus is. 2Tim.1:13



En wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen,
die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. 2Tim.2:2

Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn
geloof, mijn lankmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden.

2Tim.3:10-11a

Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van
wie je het hebt geleerd. 2Tim.3:14

Het tweede hulpmiddel is Christus
Ik weet Wie ik geloofd heb. 2Tim.1:12
Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die Christus Jezus is. 2Tim.2:1

Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David,
naar mijn evangelie. 2Tim.2:8

De Heer kent de zijnen. 2Tim.2:19

Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle
vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen; en ik ben uit de leeuwenmuil gered.
De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de
heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen. 2Tim.4:17-18

Het derde hulpmiddel zijn anderen met dezelfde gezindheid

Verlangend je te zien als ik mij je tranen herinner, opdat ik met blijdschap vervuld word.
2Tim.1:4

Moge de Heer het huis van Onesiforus barmhartigheid geven, omdat hij mij dikwijls verkwikt
en zich voor mijn keten niet geschaamd heeft. 2Tim.1:16

Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en
vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. 2Tim.2:22

Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut
voor de dienst. 2Tim.4:11

Het vierde hulpmiddel is het woord van God

...en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot
behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle Schrift is door God ingegeven en
nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat
de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. 2Tim.3:15-17



Behouden voor het verval en volkomen toegerust om anderen de weg te wijzen. ‘Die dag’ zal
uitwijzen hoe wij hebben standgehouden, 2Tim.4:8. Wordt Hij in ons gezien als het huis van
God in verval is?



