
Christus in het evangelie van Lukas 
 

Christus is het grote thema van de Bijbel. In ieder evangelie vinden we Hem op een andere 
wijze voorgesteld. 

 
• Mattheüs: Christus als de volmaakte Koning 
• Markus: Christus als de volmaakte dienstknecht 
• Lukas: Christus als de volmaakte mens 
• Johannes: Christus als de volmaakte Zoon 

 
God wil niet alleen dat we Hem leren kennen, maar ook dat we Hem liefhebben en worden 
zoals Hij.  
 

• Mattheüs: Christus als de volmaakte Koning, opdat Hij onze Koning is 
• Markus: Christus als de volmaakte dienstknecht, opdat wij dienen 
• Lukas: Christus als de volmaakte mens, opdat wij Gods mensen zijn 
• Johannes: Christus als de volmaakte Zoon, opdat wij de Vader kennen 

 
De inhoud van het evangelie van Lukas is globaal gezien als volgt. Lukas schreef aan een 
bekeerde heiden ‘Theófilus’ (Luk.1:3), opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent 
onderwezen. Luk.1:4. De Heer Jezus wordt beschreven als de afhankelijke mens van God die 
voor alle mensen zijn genade brengt. Voorbeelden zijn de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan, het gesprek met de moordenaar aan het kruis, etc. Gods genade wordt in Lukas 
beschreven, niet alleen om ons te redden, maar ook om wat God van ons wil maken.  
 
Paulus werkt het thema verder uit. Gelovigen zijn ‘begenadigd’ of ‘aangenaam in de 
Geliefde’ Ef.1:6), voor de vreugde van zijn eigen hart. De zegeningen zijn ons gegeven opdat 
wij naar zijn eer leven. De morele orde is voor Lukas daarom belangrijker geweest dan 
historische volgorde. De indeling van het evangelie is: 
 

• Belofte, profetieën, Luk.1:31-33; 68-75,78-79  
• Geboorte en kinderjaren van de Heer, Luk.1:5-2:52 
• Voorbereiding tot de dienst, Luk.3-4:13 
• De dienst van de Heer in Galilea, Luk.4:14-9:50 
• De reis naar Jeruzalem, Luk.9:51-19:28 
• De dienst van de Heer in Jeruzalem Luk.19:29-21:38 
• Het lijden, sterven, opstanding en verschijning van de Heer, Luk.22-24 

 
Christus wordt dus beschreven als de volmaakte mens. Hij is hierin volkomen afhankelijk van 
zijn God. Hij is dus de Zoon van Adam, de eerste mens, Luk.3:38. Lukas beschrijft uitgebreid 
zijn geboorte en kindertijd. Hij was een gewone jongen, maar gehoorzaam aan de Vader. 
Herders worden wel (gewone mensen), de wijzen niet vermeld, in overeenstemming met het 
karakter van het evangelie dat voor de gewone mensen is geschreven. Lukas heeft daarom 
ook veel aandacht voor genezingen, de heling van de mensen.  
 
Christus is de afhankelijke, dus biddende mens, Luk.3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 29; 11:1; 23:46. 
Veel vrouwen worden door Lukas vermeld, Elisabeth, Maria, Martha, Maria, weduwe van 



Naïn, de vrouwen die Hem dienden, Luk.8:2-3. Het evangelie is voor alle mensen, dus ook 
voor vrouwen die in die tijd een ondergeschikte positie hadden in de maatschappij.  
 
God wil van ons ‘zonen’ maken, mensen die de Heer Jezus vertegenwoordigen. Lukas schrijft 
daarom over: 
 

• Zonen van de Allerhoogste, Luk.6:35 
• Zonen van de vrede, Luk.10:6 
• Zonen van het licht, Luk.16:8 
• Zonen van God, Luk.20:36 
• Zonen van de opstanding, Luk.20:36 

 
Zonen van de Allerhoogste: Een andere koning heerst, Israël is dus afgeweken, Luk.1:5. 
Lukas beschrijft zeven getrouwen: Zacharia en Elizabeth, Jozef en Maria, de herders, Simeon 
en Anna, gewone mensen. Johannes de Doper kwam om de HEERE ‘een toegerust volk te 
bereiden’, Luk.1:17. Dit zijn de zonen van de Allerhoogste. 
 
Hebt daarentegen uw vijanden lief, en doet goed, en leent zonder iets terug te hopen; en uw 
loon zal groot zijn, en u zult zonen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de 
ondankbaren en bozen. Luk.6:35 
 
Zonen van de vrede 
En als daar een zoon van de vrede is, dan zal uw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan zal 
die op u terugkeren. Luk.10:6 
 
Wij hebben vrede met God, Rom.5:1 en de God van de vrede als Vader, Rom.15:33; 16:20. 
Jaagt naar de vrede met allen, Heb.12:14. De vrede van God is onze vader. 
 
Zonen van het licht 
En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij met overleg had gehandeld; 
want de zonen van deze eeuw zijn verstandiger ten aanzien van hun eigen geslacht dan de 
zonen van het licht. Luk.16:8 
 
Zonen van het licht kennen de waarheid, kennen waakzaamheid, en gaan verstandig om met 
de ‘Mammon’, het geld. Ze zijn zonen van de Vader, Luk.15. 
 
Maar nu bent u licht in de Heer; wandelt als kinderen van het licht. Ef.5:8 
 
Zonen van God en van de opstanding 
Want zij kunnen ook niet meer sterven; want zij zijn aan engelen gelijk en zijn zonen van God, 
daar zij zonen van de opstanding zijn. Luk.20:36 
 
De ‘hemelsen’ zijn aan de ‘Hemelse gelijk’, 1Kor.15:48 en zullen deelhebben aan de eerste 
opstanding (Op.20:4). 
 
Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 
Maar ieder in zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn 



komst. Daarna is het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer 
Hij alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft. 1Kor.15:22-24 
 
De zendingsopdracht past ook bij Lukas.  
 
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden, en zei tot hen: Zo staat er 
geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag, en in zijn 
naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken, te 
beginnen bij Jeruzalem. U bent getuigen van deze dingen. En zie, Ik zend de belofte van mijn 
Vader op u; u echter, blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. Hij nu 
leidde hen uit naar buiten tot aan Bethanië; en Hij hief zijn handen op en zegende hen. 
Luk.24:45-49  
 
 
 
 
 


