
Christus in de eerste brief aan de Thessalonicenzen 
Onze gelukkige hoop 

 
Paulus bezoek aan de stad, beschreven in Hand.17. Hij predikt drie sabbatten Christus in de 
synagoge, vers 2-3. Dit zorgde voor een enorme vervolging door de Joden.  
 
En sommigen uit hen werden overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan en ook een grote 
menigte van de godsdienstige Grieken, en van de voorname vrouwen niet weinigen. De Joden 
echter werden jaloers, namen enige boze mannen van het gepeupel te hulp, veroorzaakten 
een volksoploop en brachten de stad in tumult; en zij kwamen op het huis van Jason af en 
trachtten hen voor het volk te brengen. Hand.17:4-5 
 
Vanwege het korte bezoek verlangde Paulus hen te bezoeken, om te weten hoe het hun 
verging onder de verdrukkingen, maar satan verhinderde dit, 1Thes.2:17-19. Door deze 
vervolgingen werd de nog jonge gemeente beproefd. Paulus stuurt daarom Timotheüs 
vanuit Athene naar hen toe, om u te versterken en te vermanen aangaande uw geloof. 
1Thes.3:2. 
 
De reden voor het schrijven van de brief 
Paulus was verblijd over het goede nieuws over hen maar wilde aanvullen wat er nog 
ontbrak. Hij spoort hen aan op het terrein van heiliging, 1Thes.4:3. In zijn mondelinge 
onderwijs had hij gesproken over de dag van de Heer, zie 1Thes.5:1-2; 2Thes.2:5. Hierover 
was verwarring ontstaan m.b.t. de ontslapenen. Zouden deze wel de komst van de Heer in 
heerlijkheid meemaken nu ze overleden waren? De Heer zou toch komen met al zijn heiligen 
(Zach.14:5)? 
 
De komst van de Heer 
Parousia’, betekent ‘aanwezigheid’ i.t.t. zijn huidige afwezigheid. De gelovigen kennen Hem 
niet door Hem te zien, maar door het geloof (1Pet.1:8). Zijn komst is niet één moment, maar 
omvat de periode vanaf zijn neerdalen in de lucht, tot zijn verschijning. In de lucht neemt Hij 
de zijnen tot Zich en bij zijn verschijning komen ze met Hem uit de hemel naar de aarde. 
Ieder hoofdstuk in deze brief spreekt over de komst van de Heer. 
 

• 1Thes.1:10, Hem uit de hemelen verwachten na de bekering. 
• 1Thes.2:19, dan wordt de vrucht van het werk van de apostelen dan openbaar. 
• 1Thes.3:13, de verschijning van alle heiligen bij zijn komst. 
• 1Thes.4:14-18, weggerukt samen met alle ontslapen heiligen. Dit is tot troost 

geschreven voor de bedroefde Thessalonicenzen.  
• 1Thes.5:1-3,23, het oordeel van zijn komst en het effect op ons nu.  

 
Hoofdstuk 1 
Paulus’ dank en gebed voor de gemeente waar een getuigenis van uitging naar alle gelovigen 
in Macedonië en Achaje. Kennelijk waren sommigen in onzekerheid wat betreft de 
uitverkiezing zodat Paulus daarop ingaat. 
 



…daar wij weten, door God geliefde broeders, dat u uitverkoren bent. Want ons evangelie 
kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in zeer volle 
zekerheid; u weet immers hoe wij onder u geweest zijn ter wille van u. 1Thes.1:4-5 
 
Ze waren navolgers geweest van het evangelie en hadden het woord als van God 
aangenomen, 1Thes.1:6; 2:13. Zo wist Paulus zeker dat zij uitverkoren waren. Het gevolg van 
hun geloof in het evangelie was ware bekering van de afgoden tot God, dienst en 
verwachting van de Zoon uit de hemelen, 1Thes.1:10. Christus werd in hen gezien. 
 
Hoofdstuk 2 
De motieven van Paulus en zijn medewerkers om Christus te brengen. Christus werd ook in 
de verkondigers gezien. Ze kwamen niet om mensen te behagen, maar God die de harten 
beproefd van iedereen. 
 
Want wij waren nooit met vleiende taal bij u, zoals u weet, noch met een hebzuchtig 
voorwendsel; God is getuige! Ook zochten wij geen heerlijkheid van mensen…1Thes2:5-6a 
 
Ze waren zoals een zorgende moeder, 1Thes.2:7. De deelden ook hun eigen levens mee. De 
koesterende liefde van de Heer voor de Thessalonicenzen werd in hen gezien. Ze waren ook 
zoals een vader, 1Thes.2:11. Er was vermaning nodig en aansporing zoals een vader doet. 
Het gevolg was dat woord werkte in hen, 1Thes.2:13. Dit zorgde voor de haat van de Joden, 
1Thes.2:14-16. Satan is nooit blij als Christus wordt gezien in mensen en dus zorgt hij voor 
vervolging. De toorn is daarmee over de goddeloze Joden gekomen ‘tot het einde toe’. 
 
Hoofdstuk 3 
Verdrukking hoort bij gelovigen zodra het leven van Christus in hen zichtbaar wordt, 
1Thes.3:3-4. Paulus’ had grote zorg dat zij niet zouden wankelen in deze verdrukkingen. 
 
Of de verzoeker u misschien ook verzocht had en onze arbeid vergeefs was geworden. 
1Thes.3:5 
 
Timotheüs bracht Paulus het goede nieuws van hun geloof, 1Thes.3:6-9. Ze hadden 
standgehouden. Paulus bidt vervolgens dat voordat de Heer komt met al zijn heiligen, zij 
zullen toenemen in liefde en Hij hun harten versterkt om ‘onberispelijk te zijn in heiligheid’. 
1Thes.3:12-13. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, 1Jh2:10. 
 
Hoofdstuk 4 
Paulus is een apostel. Hij geeft in deze brief de bevelen van de Heer door, 1Thes.4:2. 
Heiliging is de wil van God, 1Thes.4:3. De Thessalonicenzen leefden te midden van immorele 
mensen. De seksuele zonden om hen heen mochten hen niet beïnvloeden. Hoererij komt 
namelijk voort uit ‘begerige hartstochten’ van de volken, 1Thes.4:5. De Heer wreekt alle 
overspelers, daarom het huwelijk in ere houden en de broeders niet bedriegen in deze zaak.  
 
Want God heeft ons niet geroepen in onreinheid, maar in heiliging. 1Thes.4:7 
 



Neem daarom toe in heiliging en wees overvloedig in de liefde. Zorg daarbij voor je eigen 
loon door te werken, 1Thes.3:11-12. Paulus gaat nu in op de onwetendheid over de komst 
van de Heer m.b.t. zij die ontslapen zijn. 
 
De opname van de gemeente 
De Thessalonicenzen waren bedroefd om de ontslapenen, 1Thes.4:13. Zouden dezen de 
komst van de Heer wel meemaken? Paulus schrijft dat God zal hen met Jezus brengen bij zijn 
komst, 1Thes4:14. Dit is hun troost, vs18. Dan volgt een nieuwe openbaring over de komst 
van de Heer. 
 
Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de 
komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal met een 
bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van 
de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die 
overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en 
zo zullen wij altijd met de Heer zijn. 1Thes.4:15-17 
 
De levende en ontslapen leden van de gemeente en ook de gelovigen uit het Oude 
Testament zullen ‘samen’ worden opgenomen, de Heer tegemoet ‘de lucht in’. Hij zal Zelf zal 
neerdalen om ons te halen, niet zoals in Mat.24:31 door de engelen verzameld op aarde. 
 
En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat 
ook u zult zijn waar Ik ben. Joh.14:3 
 
Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want 
de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen 
veranderd worden. 1Kor.15:51-52 
 
Voor ‘de overigen die geen hoop hebben’ (vs13) zal de dag van de Heer als een dief komen. 
Dit is de dag dat de Heer het voor het zeggen krijgt. Hierover gaat hoofdstuk 5:1-3 
 
Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om 
van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Jes.13:9 
 
De dag waar de profeten veel over hebben geschreven, Jl.1:15; Am.5:18; Ob.1:5 
 
Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval 
gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, 2Thes.2:3 
 
Hoofdstuk 5 
Gaat verder na 1Thes.4:14, na de tussenzin. De dag van de Heer: de komst van de Heer in 
oordeel. De tijden en gelegenheden van deze dag wisten de Thessalonicenzen al.  
 
Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer 
zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de 
barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. 1Thes.5:2-3 



Gelovigen horen bij de dag, zijn ‘zonen van de dag’ en zijn dus niet bestemd tot toorn, vs9. 
Omdat we van de dag zijn, behoren we ons te wapenen tegen de duisternis, 1Thes.5:8-11. 
 
Erken ondertussen hen die onder u leidinggeven in de Heer 1Thes.5:12-13. Houdt vrede, wijs 
terecht, vertroost, ondersteun, wees lankmoedig, jaagt naar het goede, verblijdt u, bidt 
onophoudelijk, dank in alles, blus de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft 
alles, behoudt het goede en onthoudt u van elke vorm van kwaad. 
 
Doet de Heer Jezus Christus aan, Rom.13:14 
 
In alle delen zullen wij onberispelijk bij zijn komst, God zal het doen, 1Thes.5:23-24. Deze 
brief moet overal onderwezen worden! 1Thes.5:27. Helaas is over deze dingen ontzettend 
veel verwarring ontstaan.  
 
 
 
 


