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Schriftlezing: Zacharia 4 
 
In dit hoofdstuk vinden we het vijfde visioen. In totaal zijn er acht. De vorige vier 
waren: 
 

1. De Man op het rode paard (Zach.1:7-17) 
2. De horens en de smeden (Zach.1:18-21) 
3. De Man met het meetsnoer (Zach.2:1-13) 
4. De hogepriester Jozua (Zach.3:1-5) 

 
Hoofdstuk 4 begint met het vijfde visioen, de gouden kandelaar en de twee 
olijfbomen. 
 
De Engel Die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap 
gewekt wordt. Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een 
kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en 
daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de 
lampen, die daarboven zitten, met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant 
van het olievaatje en een aan de linkerkant ervan. Zach.4:1-3 
 
Zacharia wordt uit zijn slaap gewekt, een beeld van onze tijd waarin velen in slaap 
zijn gevallen met betrekking tot het huis van God. Men vult zelf in hoe men dit huis 
vormgeeft, terwijl de Heilige Geest via het woord de ‘ontwaakten’ in ‘overblijfseltijd’ 
duidelijk maakt ‘hoe zich te gedragen in het huis van God (1Tim.3:15)’.  
 
Zacharia ziet een kandelaar van goud (Ex.25:31-40). Twee olijfbomen zorgen voor 
de toevoer van olie om de zeven armen van de kandelaar te laten branden via zeven 
toevoerbuisjes. Het beeld toont ons dat wij, als lampen verbonden aan de kandelaar 
(Christus) pas lichten kunnen zijn (Mat.5:14; Fil.2:15), als we door de kracht van de 
Heilige Geest wandelen (Gal.5:16,24).  
 
Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de 
legermachten. Zach.4:6b 
 
God verzekert Zacharia dat de tempel zal worden hersteld in heerlijkheid, maar niet 
door menselijke inspanningen. Het zal gebeuren door ‘Mijn Geest’. Voor ons als 
gemeente van God leert het ons dat alle menselijke inbreng, commissies, 
planningen, organisaties, sponsoracties, taakgroepen etc. geen enkele zin heeft. 
Geen krachtige, energieke mensen, geen grote aantallen, geen methodieken, maar 
alleen door zwakke, afhankelijke mensen die ‘uit zwakheid kracht verkregen’ 
(Heb.11:34) zal God zijn werk kunnen doen (2Kor.12:9-10).  
 
Wie bent u, grote berg? Voor [de ogen van] Zerubbabel zult u een vlakte worden. Hij 
zal de sluitsteen aandragen [onder] luid geroep: Genade, genade zij hem! Zach.4:7a 
 
Geen ‘grote berg’, wereldrijk of machthebber op deze aarde (Jer.51:25), zal dit werk 
van de Geest van God kunnen tegenhouden. Voor ons is geen moeilijkheid te groot 



zodra wij alles overgeven aan de Geest van God (Jes.40:3-5; Mat.21:21). De 
‘sluitsteen’, Christus als de Voleinder zal zorgdragen dat al het werk aan Gods huis 
zal worden voltooid. Het is alles ‘genade, genade’ (vs7b). 
 
Genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer 
Jezus Christus, de Zoon van de Vader. 2Joh.1:3 
 
God belooft dat Zerubbabel het werk aan de tempel zal voltooien (Zach.4:9a), 
hetgeen ook is gebeurd (Ez.6:15). Straks als de tempel in de eindtijd al zijn 
herbouwd zal de Messias daar komen van ‘de HEERE van de legermachten’ en ieder 
zal Hem erkennen (Zach.4:9b). 
 
Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het 
tinnen gewicht zien in de hand van Zerubbabel? Die [zeven] zijn de ogen van de 
HEERE, die over heel de aarde trekken. Zach.4:10 
 
Zoals door een kleine groep mensen het werk aan de tempel destijds werd voltooid, 
de ‘dag van de kleine dingen’, zo is er vandaag ‘kleine kracht’ (Op.3:8) maar door ‘die 
zeven’, de ‘zeven Geesten van God’ (Op.4:5) is er nog een getuigenis in het huis van 
God, de gemeente van de Heer Jezus. ‘Die zeven’ zijn blij met het werk van 
Zerubbabel toen. Vandaag zijn zij blij als Hij wordt verheerlijkt (Joh.16:14) en als het 
‘tinnen gewicht’, de maatstaf van Gods woord, wordt gehandhaafd in de gemeente.  
 
Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan 
sluiten; want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 
verloochend. Op.3:8 
 
Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de 
rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer 
antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee 
gouden buisjes gouden [olie] uit zich weg laten lopen? Zach.4:11-12 
 
Zacharia wil de betekenis weten van de twee olijfbomen en van de twee olijftakken 
waardoor ‘gouden olie’ door gouden buisjes loopt. De gouden olie toont ons dat de 
Geest van God een goddelijk persoon is. De gouden buisjes zijn de middelen 
waardoor de Geest werk, in onze tijd de dienaren van Gods woord (Ef.4:11-13). Wat 
de twee olijfbomen betreft antwoordt de HEERE (nadat Hij heeft gevraagd waarom 
Zacharia dit niet weet): 
 
Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan. 
Zach.4:14 
 
Het zijn Jozua (priester) en Zerubbabel (koning). Hierin zien we Christus, de Koning-
Priester, die alles doet via de Geest van God. Straks zullen er ook weer twee 
gezalfden zijn tijdens de grote verdrukking: 
 
Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die vóór de Heer van de aarde 
staan. Op.11:4 


